ORDE VAN DIENST, KERSTMORGEN, 25 DECEMBER 2021, TER AAR,
Thema: "WAT NEEM JE MEE?"

Alle liederen worden gezongen door de zanggroep.
- Orgelspel: Een medley van Kerstliederen
- Welkom

Kerst: Aansteken van de Kerstkaars door Bo

De nacht was plotseling voorbij
voor herders in het veld.

Hier schijnt het licht voor u en mij,
de wereld staat versteld.

Wie lichtjes in zijn ogen krijgt
en zomaar liedjes zingt,

is welkom in Gods koninkrijk
en welkom bij dit kind.

Tekst: Erik Idema

- Aanvangslied 476: 1 en 2

- Moment van stilte, bemoediging en groet:

V: Zing een nieuw lied voor God, Hij heeft gedacht aan zijn
liefde en trouw voor Israél en alle mensen.

A: Juich voor God, laat iedereen het horen.

V: Laat de zee van blijdschap bruisen.
Laat alle mensen over heel de wereld juichen.

A: Laat rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen.

V: God komt er aan. Hij doet iedereen recht!

A: Daarom groeten we elkaar in zijn Naam: vrede is met jou! Amen.

- Lied 480: 1,3 en 4
- Kyriégebed
- Glorialied: Lied 481: 1 en 3

- Gebed voor de opening van de Bijbel



- Afsluiting kindernevendienstproject
- Zingen projectlied

Wij bidden om verhalen

Wi bidden om verhalen

vol hoop en goede moed.

God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek metr mooie woorden
met plaages en een lied:

zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Tekst: Erik Idema
Melodie: *Nu daagt het in het costen’, Liedboek 444

- De nacht was plotseling voorbij voor herders in het veld
- Schriftlezing: Lucas 2: 6 t/m 14
- Lied 505:1,2en 3

- Overdenking: De nacht is voorbij

- Hier schijnt het licht voor U en mij, de wereld staat versteld

- Schriftlezing: Johannes 1: 1 t/m 13

- Lied 488: 1 t/m 5

- Overdenking: De duisternis heeft het licht niet gegrepen
- Wie lichtjes in zijn ogen krijgt en zo maar liedjes zingt
- Schriftlezing: Lucas 1: 46 t/m 55

- Lied: “Vreugde alom”:

Vreugde alom, de Heiland leeft!

Ik hef de lofzang aan!

En elk die naar God'’s liefde streeft

en elk die stem en woorden heeft

Zingt blij Zijn grote naam, zingt blij zijn grote naam!
Halleluja

Vreugde alom, mijn God, mijn heer!
Want Jezus kwam op aard!
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Het wonder van het Kind weleer,

getuig ik telkenmale weer

Wordt in mijn hart bewaard, wordt in mijn hart bewaard
Halleluja

God heerst op aard en in't heelal!

En laat 't de volken zien!

De boodschap klinkt van berg tot dal,

het wonder in die kleine stal

't Is Jezus die ik dien, 't is Jezus die ik dien
Halleluja

Overdenking: Zing maar door je tranen heen

is welkom in Gods Koninkrijk en welkom bij dit kind.
Lezen: Lucas 2: 15 t/m 20

Lied: “'t Is geboren, het goddelijk Kind":

't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde

'tIs geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt.

't Ligt in doeken, het ligt in strooi
Jozef waakt bij het slapend kindje
't Ligt in doeken, het ligt in strooi
't Is zo arm maar zo wondermooi!

't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde

't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt!

Schrik niet herders, weest blijgezind,
laat uw schaapjes in die valleien,
schrikt niet herders, weest blijgezind,
nu gij daar de Verlosser vindt.

't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde

't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt!

In een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
op wat stro moet 't Zijn leden spreien,
in een stal ligt dat Godd'lijk Kind,



waar Zijn moeder 't in doekjes windt.

't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde-

't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt

Overdenking: Een rugzak vol met...
Zingen: Lied 487: 1, 2en 3
Lied 533, Opwekking:

Eén klein kind

In een wereld vol duisternis.

één Verlosser. zo lang al verwacht.
Eén klein handje

Dat wijst waar de hemel is,
Vredeskind in de nacht.
(Ooooo00h)

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
Enig Heerser met hemelse macht.

Enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.

(Ooooo00h)

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
Zie Hem stralen in het hooi.

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, rustig en mooi,

Eén klein licht

Dat de wereld verlichten moet.

Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht

Dat Gods liefde ontbranden doet,
Stralend Licht in de nacht.

(Ooooo00h)

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,
één Verlosser, zo lang al verwacht.

Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
Reddend Licht in de nacht.

(Oooo000h)
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Zie de herders Hem hulde bewijzen,
Zie de wijzen buigen zich neer.

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, klein en teer.

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
Zie Hem stralen in het hooi.

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, rustig en mooi.

Aankondiging van de collecten
Slotlied 506: 1, 2 en 3
Zegen

Lied: “Ere zij God”



